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Nieuwsbrief 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen  Z.O.Z. 

Stichting Weeskinderen Rwanda 

Schellinkhout, 28 december 2008    
     
 
Beste donateurs, 
 
December is de maand van feesten en terugkijken op het voorbijgaande jaar, maar ook van de 
jaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting Weeskinderen Rwanda. Dit jaar in een wat andere opzet 
en wat later dan gebruikelijk vanwege een onverwacht bezoek uit Rwanda. 
 
Broeder Jean de Dieu kwam naar Nederland in verband met het overlijden van Irene Tieberink, 
één van de tweeling van de Stichting Karibu uit Twente. Na de uitvaart heeft hij 9 dagen bij ons 
in Schellinkhout gelogeerd. Deze gelegenheid hebben we gebruikt om hem allerlei typische 
dingen van Nederland te laten zien en proeven, maar vooral ook om hem te laten zien, wat hier 
allemaal gebeurt aan activiteiten en donaties ten behoeve van de door hem en zijn 
medebroeders uitgevoerde projecten. Dinsdag voor kerst vertok hij weer naar Rwanda en 
konden we hem een mooie som geld meegeven voor de volgende projecten: 

- steun aan de pleeggezinnen met weeskinderen 
- steun aan de jongste weeskindjes bij de “Zusters van het Woord” in Nyamata 
- kleding en verzorging van de lichamelijk gehandicapten, ook onder de hoede van de 

Zusters in Nyamata 
- zaaiprojecten in Ndera, Muhazi, Musha en Butare 
- koeien en stallen voor pleeggezinnen 
- opzetten van een atelier voor houtsnijwerk in de regio Butare 
- aanschaf van gereedschap voor een project in de regio Butare, waarin de aanleg van 

stromend water en elektriciteit wordt gerealiseerd. 
Voor dit laatste project is geld bijeengebracht door de leerlingen van Scholengemeenschap 
Oscar Romero in Hoorn. In het kader van het 25-jarig bestaan werd in oktober een Afrika-dag 
georganiseerd met informatie over diverse goede doelen in Afrika, waar ook de Stichting 
Weeskinderen Rwanda acte de presence gaf. Onze Rwandese gast mocht onlangs persoonlijk 
de cheque van 1600 euro in ontvangst nemen. 
 
We hebben met Broeder Jean de Dieu afspraken gemaakt over de manier waarop 
terugkoppeling wordt gegeven: rapportage over de besteding van het geld en foto’s ter 
illustratie. 
 
In 2008 is het kraampje aan de weg het hele jaar door weer gevuld geweest. In winter en 
voorjaar liep de verkoop van tulpen weer geweldig en in zomer en herfst werd de opbrengst van 
groenten en fruit van vorig jaar geëvenaard. Er waren ook weer bijzondere giften, maar ook 
verrassende ontmoetingen met een mooi gevolg. 
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Neem bijvoorbeeld René en Yvonne Feller uit Zwaag, die door Schellinkhout fietsen en 
stoppen bij ons kraampje. Hij blijkt trainer te zijn van het nationale voetbalteam van Rwanda en 
binnen enkele dagen naar Rwanda te vertrekken. Wonderlijk. En zo komt van het een het ander. 
 
Over een andere bijzondere ontmoeting geven we graag het woord aan de hoofdpersoon:    
 

Ik zal me even voorstellen, ik ben Suzan Blomsma en ik woon in Hoorn op de John Raedeckerhof, 
dichtbij Schellinkhout. Al 2 jaar lang koop ik regelmatig groente en fruit bij Marie en Nico langs de 
weg. Twee vliegen in 1 klap dacht ik, verse producten en mijn geld gaat naar het goede doel. Soms 
ben ik een veeleisende klant en dan wil ik andere producten dan als de producten die langs de weg 
liggen. Zo vroeg ik vaak aan de deur voor de prei als die er niet tussen lag. Marie haalde het dan 
vaak voor mij op en dan stond ik keurig te wachten op oprijlaan bij de weg. 
 
2 maanden geleden vroeg ik of ik mee mocht naar achteren, om te kijken waar de producten 
allemaal vandaan komen. Zo raakte Marie en ik in gesprek, eerst over groente en fruit en later over 
van alles en nog wat zoals ook over mijn werk. 
 
Ik geef les aan groep 8 op basisschool de Hoeksteen in Hoorn. We kwamen erachter dat Marie de 
directeur, Sylvia Woudstra, van de school kent, omdat zij aan haar kinderen heeft lesgegeven toen 
zij zelf nog voor de klas stond. Samen met Sylvia kwam ik op het idee om als school wat voor 
het goede doel te doen. Omdat het op dat moment pompoenentijd was, besloten we om een 
pompoenenverkoop te organiseren bij ons op school. Samen met Marie heb ik toen heel veel 
pompoenen naar school gebracht, recepten uitgezocht en pompoenensoep gemaakt. De 
pompoenen werden verkocht inclusief recept en in de keuken mochten de mensen de soep ook 
proeven! Vele kinderen en ouders waren heel enthousiast en binnen een uur hebben we 105,- euro 
opgehaald! 
 
Komend schooljaar willen we nog meer gaan doen voor het goede doel! De kinderen zullen in april 
mee gaan doen aan de microkrediet actie. De klas krijgt hiervoor 20,- euro en daarmee gaan ze hun 
eigen bedrijfje starten. Van het geld kunnen ze bepaalde spullen kopen die ze nodig hebben voor 
hun bedrijf. Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk winst gaan maken voor Rwanda! 
 
Omdat de kinderen tegenwoordig niet zo veel van groente en fruit af weten hebben sommige 
scholen schooltuintjes. Wij hebben dat niet, al heb ik daar wel al eens eerder over nagedacht omdat 
wij bij school een heel klein stukje grond over hebben. Omdat dit stukje echt klein is heb ik er nog 
niet echt iets mee gedaan. Samen met Marie kwam ik op het idee om de kinderen te laten helpen 
achter op het land van Marie en Nico. De kinderen krijgen dan b.v. een eigen bonenplant die ze 
moeten verzorgen en ook zullen ze helpen met het zaaien, onkruid wieden en oogsten van andere 
producten. De kinderen zullen op deze manier veel leren. 
 
Als ik me bedenk dat het nog maar 2 maanden geleden is dat ik Marie voor het eerst heb ontmoet, 
dan kan ik me dat bijna niet voorstellen. Er is de laatste tijd gelijk al veel gebeurd en we hebben 
mooie plannen voor in de toekomst! Ik heb Marie leren kennen als een hele lieve vrouw die alles wil 
doen voor haar geboorteland Rwanda en daar wil ik haar graag bij helpen! 
 
Groetjes, Suzan Blomsma 

 
Hartverwarmend en een goede steun in de rug voor de Stichting Weeskinderen Rwanda. 
Namens de kinderen in Rwanda hartelijk dank voor uw hulp, in welke vorm dan ook. 
 
Wij wensen u een heel Goed en Gezond 2009! 
 
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper 
 
P.S. Beschikt u over een emailadres en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, stuur dan 
een berichtje naar n.j.schipper@quicknet.nl. Dat bespaart ons de volgende keer postzegels. 
En vergeet niet weer eens een kijkje te nemen op www.weeskinderenrwanda.org 


